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Heb je daar veel aan

In de wereld bekendstaan

Als één van de grootsten?

Wat is het leven, de dood, het niets,
Die vragen blijven, beroemd of niet.

Roger Raveel, 1921-2013
De Morgen, 5 januari 2006

We kennen allemaal de grote namen:
MAS, SMAK, musea voor schone kun-
sten... Maar hoe zou het gesteld zijn met
de Meetjeslandse kunstwereld? Met
deze vraag in het achterhoofd gingen
uw edele Pookredacteurs op zoek naar
zij die kunst verzamelen en tentoonstel-
len. En erg ver moesten zij helemaal niet
zocken...



MUSEUM
JOSHU GENKU

Onze eerste stop is het Joshu Gen-
ku-museum op de hoeve van de
Hogevorst te Bassevelde. Insiders
kennen deze plek maar al te goed,
wegens de nabijheid van de Cirque
Constance-weide. We kunnen een
bezoek aan het Joshu Genku-muse-
um kan dan ook aanraden als zinge-
vende uitstap tijdens de exuberante
festiviteiten in september.

We hebben er een afspraak met
Rosa, de curator van de site. Zij
leidt ons rond door de verschil-
lende ruimtes. Oprichter van dit
museum is de Kaprijkse multidis-
ciplinaire kunstenaar Marc Du Pré.
Hijzelf is niet aanwezig, want hij
woont in Bretagne, waar hij ook ac-
tief is in de kunstwereld. Het mu-
seum verwijst naar zijn pseudoniem
Joshu Genku, een naam die hij ge-
kozen heeft bij het begin van zijn
zen-art-periode. Deze kunstenaar is
muzikant, componist, schrijver, pe-
dagoog, raadgever, wetenschapper,
I Tjing leraar en zowaar Meester in
de gevechtskunsten. Zijn werk ge-
tuigt van een hoger doel: de zelfver-
wezenlijking van de mens.

Het museum stelt werken tentoon
van Joshu Genku, maar ook van
leerlingen die cursussen of stages

bij hem volgen. Er is een overzicht
te zien van verschillende disciplines
en ook in de tuin zijn er installaties
en beeldhouwwerken te bezichti-
gen. Momenteel zijn er tal van acti-
viteiten en workshops die aangebo-
den worden ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan. Een greep uit het

. GALERIE

: WILLIAM WAUTERS

: De tweede site die we bezoeken, is
: de Galerie William Wauters, aan

: de bosrand van de Lembeekse bos-

sen, te bereiken via de Antwerpse
Heirweg. Het gebouw, de galerie,
dat geplant staat in het bos, is al

: een kunstwerk an sich. De galerie

: werd opgericht in 1979 en tot op
: heden werden er al meer dan 300

¢ (1) tentoonstellingen georganiseerd.

aanbod: becldhouwen, bronsgieten, :
Pook had een gesprek met galerie-

creatie van maskers in klei, portret-
tekenen, raku en haiku.

Alle lessen worden volgens het zo-
maar-principe, gratis, doorgegeven.
Er wordt wel een bijdrage gevraagd
voor materiaalonkosten. De lessen
zijn voor iedereen toegankelijk, zo-
wel beginners als mensen met erva-
ring zijn welkom.

Naar het principe van de stichter:
“De dag dat er op een appel die aan een
boom groeit geld staat, zal ik geld vra-

gen voor mijn werk.”

Info en inschrijvingen:
09/373.90.67 of 0477/13.62.08

museumjoshugenku@live.be

Permanente tentoonstelling van
Joshu Genku te bezichtigen alle
dagen van 14.00 tot 18.00 uur
behalve op vrijdag, van 30 maart
tot 31 oktober 2013.

: houder William Wauters en nam

het hedendaagse galerichouder-

: schap onder de loep.

: Hoe is het begonnen?

i “De doelstelling was een kun-
. stencentrum uit te bouwen in het
: Meetjesland, dat toen eigenlijk een

¢ artistieke woestijn was. Het was de

bedoeling om in de galerie debu-

: tanten kansen te geven, muzikale

: avonden te organiseren en poézie
: aan bod te laten komen. Ik heb al-
: tijd al een behoefte gehad om deel

te nemen aan het artistieke gebeu-
ren en om dingen te doen. Zo heb
ik in 1964 samen met Jean-Pierre

De Smet de Lazy River Jazz Club
: opgericht te Gent. Van in het begin

heb ik geopteerd om schilderwer-
: ken en beeldhouwwerken tentoon

te stellen. De laatste jaren heb ik dit
ook uitgebreid naar fotografie. Ook
in het bos dat de galerie omringt

worden met regelmaat tentoonstel-
lingen gehouden met monumentale

sculpturen van beeldhouwers uit
binnen- en buitenland.”

Heb je bij de vele kunstenaars
die al de revue passeerden ook
grote namen geprogrammeerd?

“Ik zou het een ramp vinden indien
ik een Rembrandt of een Van Gogh
niet zou hebben laten exposeren.
Als galeriehouder moet je een kun-
stenaar goed in de markt kunnen
plaacsen. Er is altijd die dualiteit
tussen handel en kunst. Maar voor
mij is authenticiteit en artisticke
bevrediging altijd het belangrijk-
ste geweest. Kunst als belegging
waarbij men veel werken opkoopt

_om te hopen dat er één kunstenaar

is die veel opbrengt, is niet aan mij
besteed.”

Hoe ziet u de toekomst

van de galerie?

“Ik wil de galerie graag uitbreiden
naar een cultureel centrum, met
aandacht voor literatuur, poézie en
try-outs voor jonge klassieke muzi-
kanten.”

Galerie William Wauters is open
elke vrijdag, zaterdag en zondag
van 14:00 tot 18:00 uur, en op af-
spraak via william@galeriewil-
liamwauters.be

www.galeriewilliamwauters.be




